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Kruiskerk, zondag 5 maart 2023 
Doop- en belijdenisdienst 
2e zondag van de 40 dagen 
 
Voorganger: ds Martin van der Klis 
Muziek: Henk Hortensius (orgel en vleugel) en nnb (zang) 
 
 
 
Welkom (door ouderling) 
 
Zingen: Psalm 105:1,3  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lezen: Matteüs 16:21-24 (NBV21) 

 
De 2e kaars wordt uitgeblazen, door Julan van Tent  
 
Zingen: Projectlied (melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’, Liedboek 536) 

 
1.  Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.  

Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven.  
Vier met ons mee dat alles anders kan.  
 

2.  Kom als je blij bent, kom met je verdriet.  
Kom met geluk en kom ook met je vragen.  
God wijst de weg in deze veertig dagen.  
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!  

 
Gebed 
 
Beantwoorden van de belijdenisvragen door Michiel en Miranda 
 
Zegen voor Michiel en Miranda 
 
Zingen: De Here zegent jou (staande) 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 



en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

 
Naambordjes ophangen 
 
Overhandigen belijdenisgeschenk 
 
Moment met de kinderen (n.a.v. het projectthema “Verander je mee”) (o.l.v. Astrid Visscher 
en Marleen Horsting) 
 
De kinderen die gedoopt worden, worden naar binnen gebracht, en mogen met hun ouders 
het podium opkomen, terwijl wij zingen: 
 
Zingen: Geroepen om te zingen 79:1,2 
 

1. Verbonden met vader en moeder 
natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee 
 
Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
2. Je bent al een tijdje bij de mensen 
Je naam is bij ons al vertrouwd 
En dus is het tijd om te vieren 
Dat God die je kent van je houdt 
 
Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 

Beantwoorden van de doopvragen door Michiel en Miranda Bokkers, en door Wilco en 
Hester van Bethlehem 
 



Doop van Inge Marjan Wilma Bokkers en Babet Theodora Gerridina van Bethlehem 
 
Zingen: Lied 363 (staande) 
 
Overhandigen van de doopkaarten 
 
Naambordjes ophangen 
 
Doopkaarsen aansteken aan de Paaskaars 
 
Kaars van de kinderen aansteken / De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Gebed voor Babet en Inge en hun ouders 
 
Zingen: Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 



 
De gedoopte kinderen mogen (indien gewenst) naar achteren gebracht worden 
 
Bijbellezing: Matteus 17:1-9 (NBV21) (door lector) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Zingende Gezegend 213:1,3 (melodie: Psalm 84) 
 
1. Dit huis, een herberg onderweg 
 voor wie verdwaald in heg en steg 
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
 een toevluchtsoord in de woestijn 
 voor wie met olie en met wijn 
 pijnlijke wonden liet verbinden, 
 dit huis, waarin men smarten deelt, 
 weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
3. Dit huis, met liefde opgebouwd, 
 dit gastenhuis voor jong en oud, 
 ligt langs de weg als een oase; 
 hier kan men putten: nieuwe kracht, 
 hier is beschutting voor de nacht, 
 hier is het elke zondag Pasen! 
 Gezegend alwie binnengaat 
 en hier zijn lasten liggen laat. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment / filmpje 
 

https://youtube.com/watch?v=BzTnye-JlC4&si=EnSIkaIECMiOmarE 
 
De diaken van dienst zal na het filmpje van HipHelpt ter ondersteuning van de collecte 
aandacht vragen voor het open diaconie overleg aanstaande donderdag.  
 
Zingen: Gebed om zegen 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 



Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
Na de dienst: laatste vlog van Jesse 
 
 https://we.tl/t-mWSDtLegBr 
 
 
 
 
 
 
 


