Kruiskerk, zondag 12 maart 2023, 18.30 uur
Derde zondag van de 40 dagen
Viering heilig avondmaal

Voorganger: ds Martin van der Klis
Organist: Henk Hortensius

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 42:1,3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 43:3,4

Gebed

Bijbellezing: Johannes 13:1-11 (NBV21)
Zingen: Opwekking 268:1,4

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God,

de Koning-knecht,

Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept

om te dienen iedere dag,
gedragen door

zijn liefd' en kracht.

4, Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein:

Zie onze God,

de Koning-knecht,

Hij heeft zijn leven afgelegd.



Zijn voorbeeld roept

om te dienen iedere dag,
gedragen door

zijn liefd' en kracht.

Verkondiging
Zingen: Lied 569:1,2,3,4
Inleiding op de avondmaalsviering: Lezen 1 Korintiérs 10:16-17, 1 Korintiérs 11:23-26

[16] Laat de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet delen in het bloed van
Christus? Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van Christus?
[17] Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij
hebben allen deel aan dat ene brood.

[23] Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer
zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, [24]
sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe
dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” [25] Zo nam Hij na de maaltijd ook de
beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” [26] Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer,
totdat Hij komt.

Gebed

Viering avondmaal (gaande viering)

Tijdens de viering zingen we:

- Gezang 360:1,2,3 (Liedboek voor de kerken, 1973)

1. Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.

2. Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebood:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,



opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo Uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
over uw verlossend werk;
geef dat niet die woorden breken
op de daden van uw kerk,
maar dat wij geheiligd leven
op de plaats door U gegeven,
en U volgen onder 't kruis
op de smalle weg naar huis.

- Gezang 291:1,2 (Liedboek voor de kerken, 1973)

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.
Voor wie het heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Dankgebed
Collectemoment

Rode Kruis: https://youtube.com/watch?v=08ewdXVm9gQ&si=EnSlkalECMiOmarE

Aandacht voor avond met Kees Posthumus op zaterdag 18 maart.

https://we.tl/t-BWWG6E6s5dM

Zingen: Geloofsbelijdenis: Evangelische Liedbundel 289:1,2,3 (melodie: Lied 913, “Wat de
toekomst brengen moge...”

1. Ik geloof in God de Vader



Zegen

die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt zijn eer -
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus

die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven

- groot is het geheimenis -

schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser

door de dood is heengegaan

en op Pasen - God zij glorie -

uit het graf is opgestaan.

Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Zingen: driemaal ‘amen’



