Orde van dienst zondag 12 maart 2023 — Kruiskerk Nijkerk
Viering Maaltijd van de Heer - 3¢ zondag veertigdagentijd

Voorganger:  ds. Rianne van der Nagel-Meter
Organist: Geurt Albert Buitenhuis

A OPGANG EN INTREDE

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)
Doven van een kaars op de tafel (door een kind)

Aanvangslied [staand] : Psalm 67: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet [staand]

Gebed
Projectlied: ‘Verander je mee?’ (melodie: NLB 536)
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.
Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

B DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: ‘Groot en geweldig’ van Marcel en Lydia Zimmer Groot en geweldig - Marcel en Lydia

Zimmer - YouTube

Moment met de kinderen Astrid is ‘de Veranderaar’
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 4: 5-29 (NBV21)

Zingen: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ NLB 834
Overweging

Zingen: ‘Abba Vader’ HH 627 / NLB 886

1. Abba Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.


https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE

Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’uw’ en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.

Abba Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

C DIENST VAN DE TAFEL

Dankzegging en voorbeden

Collectemoment, met filmpje diaconie

Ondertussen komen de kinderen terug

Geloofsbelijdenis

allen

allen

allen

Wij geloven in God

Die alles heeft gemaakt,

de zon en de sterren,

de dieren en de bloemen,

de kinderen en de mensen,

de hemel en de aarde.

Wij geloven in God de Vader.

Wij geloven in Jezus Christus.

Die veel van ons houdt.

Die mens is zoals wij.

Die voor ons is gestorven,

maar die uit de dood is opgestaan
en nu voor altijd leeft bij de Vader.
Wij geloven in zijn Zoon Jezus Christus.
Wij geloven in de Heilige Geest.

En wij geloven

in een heilige christelijke kerk,
waar wij Gods woord mogen horen,
waar wij het brood met elkaar delen.
Wij geloven dat God

al onze schulden vergeeft.

wij geloven dat ook wij

eeuwig mogen leven. AMEN!

Viering Maaltijd van de Heer, met daarbij:

Nodiging
Lied: ‘De tafel van samen’ NLB 385
Tafelgebed



Delen van brood en wijn, ondertussen zingen we liederen:

- ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’ ELB 295
- ‘Brood, hier gedeeld’ Hemelhoog 514

- ‘Ik zal er zijn’ van Sela
- ‘Aan uw voeten Heer’ Hemelhoog 626
Dankgebed

D DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG

Onder het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de créche gehaald.
Slotlied [staand] : ‘Vervuld van uw zegen’ NLB 425

Zegen gevolgd door gezongen “3x Amen”.

Filmpje ter aankondiging van voorstelling Kees Posthumus



