
 

 
  

ORDE van DIENST 

 

Datum  : Zondag 16 april 2023, aanvang: 18.30 uur    

Kerkgebouw : Kruiskerk, Venestraat 44 Nijkerk, tel: 033-2452186 

Lector  : Dhr . E. Vedder, Nijkerk 

Organist : D. Jager-Raven 

Beamer/geluid: B. Burger en E. van Hierden 

 

Welkom door dienstdoend ouderling  

 

Zingen intochtslied: Lofprijzing psalm 146 (vs 1,4,6 Nieuwe Psalmberijming)  

 

Stil gebed  

 

Votum en groet → Gezongen, Votum en Groet Sela  

 

Geloofsbelijdenis  
 Ik geloof in God, die ik niet zien kan, 

       die toch is en leeft, en ons allen kent. 

    Hij schiep de wereld niet kant en klaar, 
       maar wil haar met ons beter maken, 

       zodat zij leefbaar wordt voor iedereen. 
   Ik geloof dat God de mensen maakt, 

       mannen en vrouwen,  
       zwart en blank, klein en groot, 

       maar niet de muren die wij bouwen. 

    Ik geloof dat God van allen houdt, 
       hoe wij ook zijn, vanwaar wij ook komen. 

   Ik geloof in Jezus Christus,  
       Zoon van God en Mensenzoon. 

       Hij deelt ons lief en leed en  

       toont ons de weg naar een waar bestaan. 
    Ik geloof dat Hij verrezen is en leeft, 

       die ons oproept te leven met elkaar. 
    Ik geloof in een leven na de dood, 

       een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

       waar vrede heerst en gerechtigheid, 
       waar waarheid is en schoonheid 

       en geluk voor allen, 
       waar God alles in allen is. Amen. 

 

Lied ter bevestiging geloofsbelijdenis NLB 903 (2, 3, 5) 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest/ zondagsgebed 

 

1e Schriftlezing: Psalm 10  

 

Zingen: Psalm 10, 1, 2, 5 

 

2e Schriftlezing: Joh. 15:1-5 (Maar zonder Mij kun je niets doen) Joh. 14:6 (De weg, de 

waarheid en het leven)  

 

Zingen: NLB 653,1, 5 ,7  

 

Verkondiging: Zonder Jezus?  

 

Zingen: Jezus Overwinnaar via Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=DsYJCcpuCAk  



 

 
  

 

Dankzegging en voorbeden → stil gebed, bidden Onze Vader.  

 

Inzameling van de gaven (digitaal of bij de uitgang) 

 

Zingen ZEGENlied: Gebed om zegen – sela  

 

ZEGEN (Zegenbede uit het liedboek, p1317)  
In ons hart en in ons huis, de zegen van God.  
In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.  
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God  
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God om thuis te ontvangen, thuis te brengen; Amen.  

 

• Afgesloten met 3x gezongen amen  

 

Na de dienst gaan de ouderling van dienst met de predikant in de hal staan.  

 


