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Kruiskerk, zondag 16 april 2023
Doopdienst

Voorganger: ds Martin van der Klis
Muziek: Henk Hortensius (orgel en vleugel) en Maijke Vos (zang)

Welkom (door ouderling)
Zingen: Psalm 42:1,3 (Evenals een moede hinde...)
Stil gebed
Votum en groet
Lezen: Psalm 112 vrij
Zingen: Lied 221:1,2 (Zo vriendelijk en veilig als het licht...)
Gebed
Toelichting bij het volgende lied (door Johan Pos)
Zingen: Opwekking 861 (met vleugel en zang)
- Tijdens dit lied worden Eva en Matthias naar binnen gebracht
solo:
U bent waar wij zijn,
waar wij ook doorheen gaan.
U laat ons nooit los
te midden van de storm.
Blijft U met ons meegaan.
Uw grote trouw,
uw goedheid en uw genade
houden stand voor altijd,
zullen altijd bij ons zijn.
Uw grote trouw
is niet te evenaren.

U bent God, U bent goed
dwars door vreugde en door pijn.



allen:

Wij zien naar omhoog;

daar komt onze hulp vandaan.
U laat ons nooit los

want U waakt over ons

U blijft met ons meegaan.

Uw grote trouw

uw goedheid en uw genade
houden stand voor altijd,
zullen altijd bij ons zijn.

Uw grote trouw

is niet te evenaren.

U bent God, U bent goed

dwars door vreugde en door pijn.

solo:

Laten liefde en trouw

aan ons verbonden zijn,

geschreven in het diepste van ons hart.

allen:

Laten liefde en trouw

aan ons verbonden zijn

en zichtbaar voor de wereld om ons heen.

Heer, uw liefde en trouw
zullen altijd met ons zijn
geworteld in het diepste van ons hart.

Ja, uw liefde en trouw
zullen blijven voor altijd
en iedereen zal weten dat U leeft.

Uw grote trouw,

uw goedheid en uw genade
houden stand voor altijd
zullen altijd bij ons zijn.

Uw grote trouw

is niet te evenaren.

U bent God, U bent goed

dwars door vreugde en door pijn.

Beantwoorden van de doopvragen door Dennis en Jolijn van de Veen en Johan en Ingemarie
Pos



Kinderen van de kindernevendienst mogen naar voren komen
Gesprekje met de kinderen
Doop van Eva van de Veen en Matthias Aaron Pos
Zingen: De Here zegent jou (staande) (met vleugel en zang)

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

Hij zal Zijn vrede aan je geven
Doopkaarsen aansteken aan de Paaskaars
Naambordjes ophangen
Overhandigen van de doopkaarten en -boekjes
De kaars van de kinderen wordt aangestoken
De kinderen mogen naar de kindernevendienst

Toelichting bij het volgende lied (door Jolijn van Veen)

Luisterlied: Vier het leven (via YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=iFotzgB04Og&list=RDiFotzqB04Og&start radio=1

- Tijdens dit lied worden Eva en Matthias naar achteren gebracht
Gebed voor Eva en Matthias en hun ouders
Bijbellezing: Jesaja 59:12-16, 60:1-3 (NBV21) (door lector Henrike van Ramshorst)

[12] Want talloos zijn onze misdaden jegens U,



onze zonden getuigen tegen ons.

We zijn ons van onze misdaden bewust

en erkennen ons wangedrag:

[13] we zijn opstandig en de HEER ontrouw,
we zijn afvallig van onze God,

we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
[14] Het recht is verdrongen

en de gerechtigheid blijft ver van ons;

de waarheid struikelt op straat

en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
[15] Zo laat de waarheid verstek gaan,

en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
Maar de HEER zag het,

en het was slecht in zijn ogen

dat er geen recht meer was.

[16] Hij zag dat er niemand was,

Hij was geschokt dat niet één mens ingreep.
Op eigen kracht bracht Hij redding

en zijn gerechtigheid spoorde Hem aan.

[1] Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

[2] Duisternis bedekt de aarde

en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,

zijn luister is boven jou zichtbaar.

[3] Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

Zingen: Lied 601:1,3 (Licht dat ons aanstoot in de morgen...)
Verkondiging
Zingen: |k zal er zijn (Sela) (met vleugel en zang)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘lk ben’ en ‘lk zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
In Memoriam Rinus Haverhoek
In Memoriam Evert Jansen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collectemoment
Mededeling inzameling Oekraine
Uitnodiging om na de dienst de doopouders te feliciteren (er is koffie en traktatie)
Zingen: Lied 704:1,2 (Dank, dank nu allen God...)

Zegen

Zingen: driemaal ‘amen’



