Orde van dienst zondag 23 april 2023 — Kruiskerk Nijkerk
Voorganger:  ds. Rianne van der Nagel-Meter

Organist: Dinie Jager-Raven

A OPGANG EN INTREDE

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Aanvangslied [staand] : Psalm 33: 2 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet [staand]

Vervolg aanvangslied [staand] : Psalm 33: 8

Kyriégebed

Glorialied: ‘Heel de aarde jubelt en juicht’ NLB 67a (graag met notenbeeld)

B DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: ‘God heeft een plan met je leven’ god heeft een plan met je leven met tekst -
YouTube

Moment met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 43:1-12

Zingen: ‘God heeft het eerste woord’ NLB 513

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Zingen: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ NLB 905: 1 en 4
Overweging

Meditatief orgelspel door Dinie Jager-Raven

C DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die alles draagt,

die allen en alles met liefde en zorg omringt,
die elke bloem tot bloei wil brengen.

Ik geloof in Jezus, een kind van mensen

en Zoon van U, als geen ander,

die Uw woord tot leven bracht,

Licht dat niet zal doven.

Ik geloof in de Heilige Geest, die Jezus bezielde,
maar ook ons leidt naar Levend water.


https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY

Ik geloof in de mensen die proberen
de weg van Jezus te gaan,

die brood willen delen

en zorg hebben voor elkaar,

die elkaar het leven gunnen

en samen kerk willen zijn.

Ik geloof in het goede,

daarin laat God zich zien en ervaren
aan en in en door ons.

Ik geloof in de Liefde,

de warmte van God voor ons mensen.

Ik geloof in de hoop,

de kracht van God, die mensen overeind houdt
die mensen ingeeft dat het leven wint.

Ik geloof in Eeuwig leven,

in leven de moeite waard,

dat niet ophoudt bij de dood,

want begin en einde rusten in Gods hand.
Amen

In Memoriam mw. Stokje

Dankzegging en voorbeden, met stil gebed en afgesloten met het gezongen ‘Onze Vader’ NLB 1006
De kinderen komen terug

Collectemoment
Onder het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de créche gehaald.

Slotlied [staand] : ‘God, schenk ons de kracht’” NLB 418:1en 2

Zegen



