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Kruiskerk, zondag 4 juni 2023, 18.30 uur 
 
voorganger: ds. Martin van der Klis 
organist: Geurt Albert Buitenhuis 
 
 
Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst Ronald Bokkers) 
 
Zingen: Psalm 90:1,2 
 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
 de zekerheid van allen die U vrezen. 
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
 wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
 Wij mogen bouwen op de vaste grond 
 van uw beloften en van uw verbond. 
  
2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
 de aarde en de zee gestalte kregen, 
 nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
 een wereld om te wonen heeft gegeven, 
 God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
 van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: 2 Korintiërs 4:6a (Bijbel in Gewone Taal) 
 

In het begin heeft God gezegd: ‘Er moet licht schijnen in het donker.’ Diezelfde God 
heeft het licht ook in mij laten schijnen! Hij liet mij Jezus Christus zien.  

 
Zingen: Lied 601:1,3 
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
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en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Gebed 
 
Zingen: Lied 162:1,2,3 

 
1. In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis. 
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 
't licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
2. In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 
3. In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde_het vee. 

 
Lezen: Genesis 1:1-7 en Jeremia 4:19-27 (NBV21) 
 

Genesis 1:1-7 
[1] In het begin schiep God de hemel en de aarde.[2] De aarde was woest en doods, 
duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 
[3] God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.[4] God zag dat het licht goed was, en 
Hij scheidde het licht van de duisternis;[5] het licht noemde Hij dag, de duisternis 
noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
[6] God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van 
elkaar scheidt.’  [7] God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf 
van het water erboven. Zo gebeurde het.  [8] Hij noemde het gewelf hemel. Het werd 
avond en het werd morgen. De tweede dag. 
[9] God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog 
land verschijnt.’ En zo gebeurde het.  [10] Het droge noemde Hij aarde, het 
samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. 
[11] God zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en 
alle soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.  [12] De 
aarde bracht jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten en alle soorten 
bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.  [13] Het 
werd avond en het werd morgen. De derde dag. 
Jeremia 4:19-27 
[19] O bonzend hart! O razend hart! 
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Ik krimp ineen van pijn! 
Ik kan niet zwijgen, 
tot in mijn ziel voel ik het hoorngeschal, 
hoor ik het krijgsgeschreeuw. 
[20] Ramp op ramp wordt gemeld, 
heel het land gaat te gronde. 
Plotseling zijn mijn tenten vernield, 
onverwacht mijn tentdoeken gescheurd. 
[21] Hoe lang nog moet ik de strijdvaan zien, 
de ramshoorn horen schallen? 
[22] De HEER zegt: ‘Dwaas is mijn volk, 
het wil van Mij niets weten. 
Het zijn kinderen zonder verstand, 
inzicht hebben ze niet. 
Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad; 
tot het goede zijn ze niet in staat.’ 
  
[23] Ik zag de aarde, 
ze was woest en doods. 
Ik keek op naar de hemel, 
er was geen licht. 
[24] Ik zag de bergen, ze beefden, 
de heuvels, ze huiverden. 
[25] Ik keek, er waren geen mensen, 
alle vogels waren uit de lucht verdwenen. 
[26] Ik keek, elke boomgaard was een woestijn, 
alle steden waren verwoest – 
door toedoen van de HEER, 
door zijn brandende toorn. 
[27] Want dit zegt de HEER: 
‘Heel het land wordt een woestenij, 
maar vernietigen zal Ik het niet. 

 
Zingen: Psalm 74:1,4,8,11 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 

1. Waarom, o God, verstoot U voor altijd? 
Waarom blijft U op ons uw woede koelen? 
Laat ons, uw schapen, weer uw liefde voelen. 
Denk aan het volk dat U ooit hebt bevrijd. 
 
4. Uw heiligdom werd schaamteloos ontwijd; 
uw woning hebben ze in brand gestoken. 
Al heel lang heeft er geen profeet gesproken; 
geef ons een teken, spreek na lange tijd. 
 
8. De dag en nacht zijn, HEER, in uw bezit. 
Aan zon en maan hebt U een plek gegeven. 
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U schiep het vasteland om op te leven. 
Na zomerzon verschijnt er winterwit. 
 
11. Grijp krachtig in, verdedig nu uw zaak. 
Stop het getier, het spotten van de dwazen. 
Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen. 
Maak er een einde aan, o God, ontwaak! 
 

Verkondiging 
 
Zingen: Lied 680:1,2,3,5 
 
1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
 daal neder waar Gij wordt verwacht. 
 Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
 van onze geest, verward en trots. 
  
2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
 is alle denken, alle doen 
 zo leeg en woest, zo dood, als toen 
 Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
  
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
 uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
 geen leven, dan waar Gij het wekt 
 in een gemis dat naar U schreit. 
  
5. O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 
 Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
 legt zelf dit lied ons in de mond, 
 ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Dankgebed 
  
Collectemoment 
 
Geloofsbelijdenis (gelezen) 
 
Slotzang: Hemelhoog 555:1,2,3 
 
1.  Dank U, Vader van de lichten, 

voor de sterren en de maan, 
dank dat U mij niet een dwaalweg 
door de duisternis laat gaan, 
dank U voor het licht der wereld, 
voor de zon van mijn bestaan. 

  
2.  Dank U, Jezus, voor uw liefde, 
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uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven, 
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van Pasen 
met de moed der hoop vervult. 

  
3. Dank U, Geest, voor al uw gaven,  

voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde, 
voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en vriendschap, 
dank voor de zachtmoedigheid. 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 


