Orde van dienst voor zondag 4 juni 2023
Doop van Néomi van Middendorp

Voorganger: Ds. Rianne van der Nagel-Meter

Organist: Geurt Albert Buitenhuis

- Opgang en intrede -

Binnenkomst van de ambtsdragers en doopouders

Welkom door de ouderling van dienst

Openingslied ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ Psalm 139: 1 en 8

Bemoediging en groet door predikant

Gebed

Lied ‘Heer, ik kom tot U’ Opwekking 125

Heer, ik kom tot U

hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
0O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn
Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

- Dopen —
- waarom wij dopen

- luisteren ‘Doop’ van Sela (via YouTube)

- presentatie van de dopeling



- water in de doopvont door grote zussen Sela en Hannah

- doop van Néomi van Middendorp

- zingen ‘Nog voordat je bestond, kende Hij je naam’ Opwekking 599

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt

-Refrein-

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend

de liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt

daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet

Zijn liefde blijft bestaan

want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan

Omdat Hij van je houdt

gaf Hij zijn eigen Zoon

en nu is alles klaar wanneer jij komt

-Refrein 1x-

De liefde die hij geeft,

De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

- vraag aan de ouders

- overhandigen van de doopkaars en doopkaart



- ophangen van het bordje aan de zuil

- vraag aan de gemeente

V. Gemeente van Christus,
belooft u Néomi die gedoopt is
in uw midden te ontvangen,
haar te dragen in uw gebeden
en samen met haar en haar ouders
de weg van Gods Koninkrijk te gaan?
Wat is daarop uw antwoord?

a. Ja, dat beloven wij.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

- Dienst van het Woord —

Kinderlied ‘In de circustent’ (1) In de circustent - YouTube

Moment met de kinderen (talenten)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing Matteis 25: 14-27

Lied ‘Abba Vader’ NLB 886

Overweging

Lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ Hemelhoog 420: 2 en 4

- Dienst van het antwoord en afsluiting -
Gebeden; dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment
De kinderen komen weer terug en de kleinsten kunnen uit de creche gehaald worden.

Zegen
Zegenlied ‘Vrede van God’ Opwekking 602 / ELB 501

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
in Jezus’ Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.


https://www.youtube.com/watch?v=1YQXma6qL6Q

Heilige Geest, de heilige Geest,
de heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

U hebt de gelegenheid om de doopouders voor in de kerk te feliciteren.



