
Orde van dienst zondag 11 juni 2023 – 18.30 uur - Kruiskerk Nijkerk 

Viering Maaltijd van de Heer    

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist:  Theo te Brake 

 

       A   OPGANG EN INTREDE 

 

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 

Aanvangslied [staand] : Psalm 107: 1 en 4  

                                 

Stil gebed, bemoediging en groet [staand]                                                                                

 

Gebed  

 

Zingen:  ‘U maakt ons één’ Hemelhoog 402 (2x)  

U maakt ons één,  

U bracht ons tezamen.  

Wij eren en aanbidden U.  

U maakt ons één,  

U bracht ons tezamen.  

Wij eren en aanbidden U.  

refrein: 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam,  

iedereen zal deel zijn van uw gezin.  

Wordt uw wilt gedaan, 

dan bindt het ons saam,  

iedereen zal deel zijn van uw gezin.  

 

Tien woorden 
1) Wees trouw aan Mij, zegt God, zoals Ik trouw ben aan jullie. Dat heb ik laten zien toen ik het 
volk Israël uit Egypte bevrijdde, zo ben ik ook trouw aan jullie.  
2)  Probeer mij niet in beelden te vangen. Mijn naam gaat elke voorstellingsvermogen te boven: 
3) Ik ben erbij! Heb dan ook eerbied voor mij. 
4)  Leef niet om te werken, maar werk om te leven. Neem geregeld rust, zodat je kunt genieten 
van de mensen in je nabijheid en de schepping. Een dag om op te ademen en op Adem te komen.  
5) Respecteer je ouders of verzorgers. Ouders, bedenk echter, dat aan deze regel niet zomaar 
rechten kunnen worden ontleend. Deze regel houdt immers ook de plicht in om zorgvuldig en 
liefdevol om te gaan met de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd door God. 
6) Respecteer het leven: ontneem een ander niet de ruimte om mens te zijn. 
7) Ga niet lichtzinnig om met je relatie.  
8) Respecteer de bezittingen van een ander. Als je het verlangen naar meer kunt stoppen, kun 
je genieten van wat je hebt, zodat jouw bezittingen tot een zegen mogen zijn voor je naaste. 
9) Spreek de waarheid, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar de waarheid maakt je vrij en geeft je 
ruimte om echt mens te worden.  
10) Begeer niet: je begeerte, je jaloezie houd je gevangen, zodat je niet vanuit Gods bevrijding 
kunt leven.  
 

     B   DIENST VAN HET WOORD      

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 



Schriftlezing: Lucas 15: 11-32  

Zingen:  Psalm 103: 3 en 5   

 

Overweging  

Luisteren naar:  ‘Thuis’ van Sela (1) Thuis (live) | Sela - YouTube 

 

      C  DIENST VAN DE TAFEL  

 

Dankzegging en voorbeden  

Collectemoment   

 

Viering Maaltijd van de Heer, met daarbij:   

 Inleidende woorden  

 Lied: NLB 377: 1, 2, 4, 6 en 7 (graag met notenbeeld op de beamer)  

Tafelgebed   

Nodigen van mensen in de kring  

Delen van brood en wijn, ondertussen luisteren we naar orgelmuziek 

 Dankgebed  

   

D DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG 

 

Slotlied [staand] :  ‘De dag, door uwe gunst ontvangen’ NLB 248 

  

Zegen gevolgd door gezongen “3x Amen”. 

Uitleidend orgelspel. 

https://www.youtube.com/watch?v=hj-UTEq0hyI&t=117s

