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Kruiskerk, zondag 11 juni 2023, 9.30 uur 
viering heilig avondmaal 
 
Voorganger: ds Martin van der Klis 
Organist: Henk Hortensius 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst (Cobi van Bokhorst) 
 
Zingen: Psalm 133:1,2 
 
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
 van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
 Een liefdeband houdt hen tezaam. 
 De zegen van Gods hoog verheven naam 
 daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
 als olie die de priester wijdt. 
  
2. Als olie die Aärons baard en kleren 
 met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
 voor wie eendrachtig samen zijn. 
 Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
 op Hermons top en daalt op Sion neer. 
 't Wordt al een tuin voor God de Heer. 
  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen van het klein Gloria: Lied 195 
 
 Ere zij de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest, 
 als in den beginne, nu en immer 
 en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 569:1,2,4 
 

1. Toen Jezus wist: nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 
 
2. Hij gaf ons zwijgende een teken 
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en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 

 
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 

 
Gesprekje met de kinderen 
 
Aansteken van kaars in de lantaarn 
 
Kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Johannes 13:12-20, 33-35 (NBV21) door lector (Hermi van Middelkoop) 

 
[12] Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer 
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij.  [13] ‘Jullie zeggen 
altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook.  [14] Als Ik, 
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen.  [15] Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten 
jullie ook doen.  [16] Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn 
meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt.  [17] Je zult gelukkig zijn als 
je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.  [18] Ik doel niet op jullie 
allemaal. Ik weet wie Ik heb uitgekozen, maar wat in de Schrift staat moet in 
vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen Mij gekeerd.”  [19] Ik zeg 
het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie 
geloven dat Ik het ben.  [20] Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die 
door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij 
gezonden heeft.’ 
 
[33] Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar 
wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar 
kunnen jullie niet komen.”  [34] Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals 
Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  [35] Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

 
Zingen: Lied 975:1 

 
1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 



 
3 

prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 975:3 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Inleiding op de viering van het avondmaal 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst,  
ouderling (Cobi van Bokhorst) en diaken (Bert Engel) komen bij de liturgietafel zitten 
de diakenen maken de tafel gereed, 
onder orgelspel en het zingen van: Lied 975:4 
 
4.  Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
Breken van het brood, schenken van de wijn 
 
Bidden van het Onze Vader 
 
Viering van het avondmaal. Ondertussen zingen wij: 
 

Lied 385:1,2,3,4 
 

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 
en niemand wordt vergeten. 
De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 
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2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
 
3. De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
 

Hemelhoog 514:1,2,3 
 

1. Brood, hier gedeeld om het leven, 
voedsel om verder te gaan, 
teken van liefde, gegeven in ons bestaan.  
om in Gods naam  
de weg van Jezus te gaan.  
 
2. Beker - gereikt vanuit vreugde, 
wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn  
om in Gods naam  
de weg ten leven te gaan.  
 
3. Handen, bereid om te delen, 
mensen, geplaatst in het licht, 
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht, 
om in Gods naam  
de weg van de liefde te gaan.  

  
 

Ik zal er zijn (Sela) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Dankzegging voor het avondmaal 
 
Ouderling en diaken mogen weer hun plaats innemen 
 
Getuigenis van Henk en Sofia van Eldert (filmpje) 
 
Dankgebed, voorbeden 
 
De kinderen mogen uit de crèche opgehaald worden 
 
Collectemoment 
 
Mededeling namens de Evangelisatie Commissie door Cynthia Molenaar 
 
Zingen: Hemelhoog 395:1,2,3 
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1. Ik wil jou van harte dienen 
 en als Christus voor je zijn. 
 Bid dat ik genade vind, dat 
 jij het ook voor mij kunt zijn. 
  
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 
 vinden bij elkaar houvast. 
 Naast elkaar als broers en zusters, 
 dragen wij elkanders last. 
  
3. Ik zal Christus' licht ontsteken 
 als het duister jou omvangt. 
 Ik zal jou van vrede spreken 
 waar je hart naar heeft verlangd. 
  
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen” 


