
Orde van dienst zondag 18 juni 2023 – Kruiskerk Nijkerk – 18.30 uur 

Thema: Geloof, hoop en liefde 

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist:  Dinie Jager-Raven  

 

       A   OPGANG EN INTREDE 

 

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 

 

Aanvangslied [staand] : Psalm 62: 1 en 5    

               

Stil gebed, bemoediging en groet [staand]      

                                                                           

Gebed  

 

Zingen:   ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ NLB 281: 1, 5, 7 en 10 

 

     B   DIENST VAN HET WOORD      

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

- Geloof -  

Credo van Jan van Opbergen 

 

Ik geloof in de Geest 

van leven en liefde, 

ver aan mij vooraf, 

royaal aan mij vooruit, 

maar ook in mij aanwezig. 

Soms noem ik Hem God, 

maar het liefste 

noem ik Haar Schepper. 

 

Ik geloof in mensen, 

gedreven door de Geest, 

die mij voorleven 

wat leven betekent 

en wat liefde vermag. 

Daarom geloof ik in Jezus 

en in zoveel anderen 

die leefden en leven 

zoals hij. 

 

Ik geloof in de Gemeenschap 

van de Geest: 

mensen die samen 

zich oefenen in recht doen 

en vrede stichten, 



in breken en delen. 

 

Ik geloof in het goede, 

dat wij nu eens verbergen 

dan weer openbaren, 

En ik geloof dat het goede 

het kwade zal overleven; 

dat niet het laatste woord 

zal zijn aan de dood, 

maar aan het leven 

en de liefde. 

Amen 

 

 - Hoop -  

Lezing: Romeinen 8: 18-25  

Lied: Psalm 42: 1 en 7 

 

 - Liefde -   

Lezing: 1 Korintiërs 13: 8-13 

Lied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ NLB 791: 1, 2 en 3 

 

Overweging 

 

Meditatief orgelspel/voorspel  

Lied: ‘Ik geloof in mijn God als de kracht’   (melodie: NLB 840)  

 

Ik geloof in mijn God als de kracht,  

die het licht ontsteekt, waar het duister is,  

die weer glans aanbrengt waar geen luister is,  

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron,  

van waaruit alles leeft wat geboren is,  

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,  

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel  

van de voeten die hier op aarde staan,  

van de dromen die door alle landen gaan,  

van de zoektochten van het gevoel. 

 

Ik geloof in mijn God als de stem,  

die de wereld naar toekomst en vrede leidt  

en de globalisering, zo lang verbeidt,  

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

C DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG 

 



Dankzegging en voorbeden, met stil gebed en afgesloten met het gezongen ‘Onze Vader’ NLB 1006 

 De kinderen komen terug 

 

Collectemoment  

 

Slotlied [staand] :   ‘God, schenk ons de kracht’  NLB 418: 1 en 2  

  

Zegen  

 


