Kruiskerk, zondag 20 augustus 2023, 9.30 uur

Voorganger: ds. Martin van der Klis
Muziek: Dini Jager-Raven

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst Marieke van de Ridder-van de Pol)
Zingen: Lied 146¢:1,5

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed
Votum en groet
Zingen van het klein Gloria: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed

Bijbellezing: Leviticus 19:9-10 en Deuteronomium 24:19-22 (NBV21) (gelezen door Martin
van der Klis)

Leviticus 19:9-10

[9] Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de
akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. [10] En wanneer je bij de wijnoogst
druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is




Zingen:

gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER,
jullie God.

Deuteronomium 24:19-22

[19] Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en
wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. [20] En
wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u
wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. [21] En
wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest
is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. [22] Bedenk dat u zelf slaaf bent
geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.

“Kom wat dichterbij” (melodie: Psalm 81)

Kom wat dichterbij,

zie, hier staan de schoven,
neem en eet hier vrij:

God heeft zelf gezegd:
armen hebben recht

op de vrucht van boven!

Kom dan op mijn land,

jij hoeft niets te vragen,
neem in elke hand
zoveel als je wilt.

God geeft ruim en mild,
meer dan jij kunt dragen!

De kinderen mogen naar voren komen

Gesprekje met de kinderen

Zingen

: Hemelhoog 427

Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat,
onder haar vleugels, waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneschijn.

Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van Uw vleugels
wil ik schuilen, wil ik schuilen.
In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht; U bent mijn sterkte;
U bent mijn schuilplaats, U, o Heer.



De kinderen mogen naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Ruth 2:2-13 (NBV21) (door lector Henrike van Ramshorst)

Zingen:

[2] Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om aren
te lezen bij iemand die mij goedgezind is.” Naomi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn
dochter.” [3] Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Bij
toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van Elimelech. [4] Na enige tijd
kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,” groette hij de maaiers.
‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. [5] Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers:
‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ [6] De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische
vrouw die met Naomi mee teruggekomen is. [7] Toen ze hier aankwam zei ze: “lk zou
graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze
hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend — ze heeft maar even gezeten.’ [8]
Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een
andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen
die voor mij werken. [9] Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar
gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga
dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.” [10] Ze knielde,
boog diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij
goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.” [11] Boaz antwoordde: ‘Meer dan
eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood
van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een
volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. [12] Moge de HEER je daarvoor
rijkelijk belonen — de HEER, de God van Israél, onder wiens vleugels je bent komen
schuilen.” [13] ‘U bent goed voor mij, heer,” zei ze. ‘U biedt me troost en spreekt me
moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’

Psalm 91:1,2

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;

hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt

voor mij altijd het beste.

God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;

een vogel, die ternauwernood

is aan de strik ontkomen.

De Heer zal over uw bestaan

zijn sterke vleugels breiden.

Hij is, in trouw u toegedaan,



uw schild en pantser beide.
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 386:1,2,5

1. Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?

Wil je dienenin 't verborgen,
zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind,

broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind

van jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?

Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?

Val je niet een mens te hard

die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht,

en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga,

uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta

in U en Gij in mij.

Dankgebed en voorbeden

Mededeling van collecte

Zingen: Lied 416:1,2,4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.



Ga met God en Hij zal met je zijn.
4, Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Zingen: driemaal ‘amen’



