Kruiskerk, zondag 8 oktober 2023, 9.30 uur

Voorganger: ds. Martin van der Klis
Orgel/vleugel: Henk Hortensius

Welkom en afkondigingen (door de ouderling van dienst Ad Pontier)
Zingen: Psalm 116:1,2,3

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2.  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen van het klein Gloria: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed
Leefregel: Galaten 5:22-24 (NBV21) (door Martin van der Klis)

[22] Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid
en goedheid, geloof, [23] zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar
iets tegen heeft. [24] Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. [25] Als we leven door de Geest, laten
we de Geest dan ook volgen.



Zingen: Overnodig 60:1,2,3 (melodie: Gezang 78, Liedboek voor de kerken)

1. Laat mij in U, Heer, groeien, bloeien,
U die de bron van leven bent;
laat door mij heen uw sappen vloeien,
wijnstok die al uw ranken kent —
stroom, als ik moe van groeien zucht,
stroom, dan draag ik veel goede vrucht.

2. Die groei kan ik mijzelf niet geven,
niets kan ik zonder U, o Heer!
Alleen in U ontkiemt er leven,
rijker en rijper, meer en meer —
de rank die losraakt, komt tekort,
verdroogt, verschrompelt en verdort.

3. Ik kan niet zonder U mijn wijnstok,
blijf in mij, zoals ik in U.
Er kan geen wijn zijn zonder wijnstok,
er groeit geen druif dan dankzij U.
Christus, die al uw ranken kent,
vervul ook mij, in U geént!

Gesprek met de kinderen
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar”

Wij gaan voor even uit elkaar,

en delen nu het licht.

dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

De kinderen mogen naar de kindernevendienst.
De jongeren mogen naar de jongerennevendienst

Bijbellezing: Lukas 13:6-9 en Jesaja 5:1-7 (NBV21) (door Hermi van Middelkoop)



Zingen:

Lukas 13:6-9

[6] Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘lemand had een vijgenboom in zijn wijngaard
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. [7] Hij zei
tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt,
maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” [8] Maar
de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond
eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. [9] Misschien zal hij dan het
komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Jesaja 5:1-7

[1] Voor mijn geliefde wil ik zingen

het lied van mijn lief en zijn wijngaard.

Mijn geliefde had een wijngaard,

op een vruchtbare helling gelegen.

[2] Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.

Hij bouwde er een wachttoren,

hakte ook een perskuip uit.

Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,

maar die bracht slechts wrange druiven voort.

[3] ‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.

[4] Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,

wat heb ik te weinig gedaan?

Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard,

waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
[5] Luister, ik zal jullie vertellen

wat ik met mijn wijngaard ga doen:

Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden.

[6] Ik zal hem laten verwilderen,

er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.

De wolken zal ik opdragen

geen regen op hem te laten vallen.’

[7] Israél is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,

Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

Psalm 80:3,5 (De Nieuwe Psalmberijming)

3. Eens hebt U ons, Egyptes slaven,
als kleine wijnstok uitgegraven.

en op een ruime plek geplant.
Daar vulde hij het hele land.



Van oost tot west, van noord tot zuid,
hing overal zijn verse fruit.

5. God van de sterke hemelmachten,
laat toch uw wijnstok niet versmachten.
Denk aan uw kind, die mooie plant

die U gebracht hebt naar dit land,

maar nu als straf voor eigen kwaad
geveld is en in vuur vergaat.

Verkondiging
Zingen: Opwekking 797

U roept ons samen,

als kerk van de Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof,

geven U alle eer

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en

nodigt ons uit

waar Jezus woont

voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde,

de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven.

die God aan ons geeft

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid

ontmoeten elkaar

liefde brengt samen,

verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen,

één in uw naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde,

die U aan ons geeft.

U roept ons samen,

voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereld wijd.
Wij bidden om vrede,



verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood

en verstaan het geheim,

om samen uw kerk

en van Christus te zijn.

Breng ons samen,

één in uw naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde,

die U aan ons geeft.

Wij belijden

één geloof en één Heer;
zijn geroepen

tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede

die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden

één geloof en één Heer;
zijn geroepen

tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede

die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen,
één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde,
die U aan ons geeft.

In Memoriam

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De kleine kinderen mogen uit de creche worden opgehaald

Collectemoment

Slotzang: Lied 704:1,2



1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier enin alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge_ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

Zegen

Gezongen amen



