
Liturgie dankdag 1 november 2023  

Thema: ‘Danken in de storm’ 

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist: Dinie Jager-Raven  

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen intochtslied: Psalm 146: 1 en 3  

 

Stil Gebed 

Bemoediging en Groet 

 

Liturgische schikking  

 

Zingen: ‘Grote God, wij loven U’ NLB 413: 1 en 3    

 

Gebed  

 

Zingen: ‘Tienduizend redenen’ Opwekking 733   

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 

Laat mij nog zingen als de avond valt 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 



En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam  (2x)  

 

Schriftlezing: Handelingen 27: 9-15, 18-26, 33-38, 44b   

 

Zingen: ‘Niet de storm is doorslaggevend’ van Marten Kamminga. Uit: Nader tot jou, lied 150  

 

 
2. Niet het water aan de lippen, 

Niet de ergste tegenslag, 

Maar het zoeken naar de basis 

Van waaruit jij leven mag. 

 

3. Niet de hopeloze toestand, 

Niet de waan van het moment, 

Maar het zoeken naar Gods wegen 



Maakt dat jij wordt wie je bent. 

 

Melodie Johannes de Heer 7: 

Als g' in nood gezeten 

Geen uitkomst ziet, 

Wil dan nooit vergeten: 

God verlaat u niet. 

Vrees toch geen nood; 

's Heren trouw is groot 

En op 't nacht'lijk duister 

Volgt het morgenrood. 

Schoon stormen woeden, 

Ducht toch geen kwaad. 

God zal u behoeden, 

Uw toeverlaat. 

 

1. Niet de storm is doorslaggevend, 

niet de storm bepaalt je lot, 

maar je houding, je vertrouwen 

op de levenskracht van God. 

 

Overweging  

 

Zingen: ‘Danklied’ HemelHoog 555 

 

Gebeden, afgewisseld met ‘voorbedelied’ van Sela (zie bladmuziek)  

 

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. 

Heer, doe meer dan wij kunnen denken. 

Laat uw kracht zien. 

Laat uw liefde merken. 

 

Aandacht voor de collecten 

 

Zingen slotlied: ‘De dag, door uwe gunst ontvangen’ NLB 248: 1, 2 en 3  

 

Zegen 


