
Kruiskerk, zondag 7 januari 2024, 9.30 uur 
Eerste dienst over koning Hizkia 
Thema: opruimen!  
 
voorganger: ds Martin van der Klis 
muziek: Geurt Albert Buitenhuis 
 
 
 
Welkom en afkondigingen (door ouderling van dienst Dick Woudenberg) 
 
Zingen: Psalm 122:1,2 
 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
 toen men mij zeide: "Gord u aan 
 om naar des Heren huis te gaan! 
 Kom ga met ons en doe als wij! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in, 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
 wel saamgevoegd en welgebouwd, 
 o schone stede, die wij groeten. 
  
2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
 Hier gingen ons de voeten voor 
 der pelgrims, die de Heer verkoor, 
 hier, waar uw heil'ge muren staan! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
 Zo is het Israël gezegd; 
 hier zijn de zetels van het recht, 
 de troon, waar David zal regeren! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Lied 975:1,3 
 
1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 



prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

 
3. Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Gebed 
 
Bijbellezing: 2 Koningen 18:1-4 (NBV21)  
 

[1] Hizkia, de zoon van Achaz, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van 
koning Hosea van Israël, de zoon van Ela.  [2] Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij 
koning werd. Negenentwintig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi, de 
dochter van Zecharja.  [3] Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn 
voorvader David gedaan had.  [4] Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de 
gewijde stenen, haalde de Asjerapaal omver en sloeg de koperen slang die Mozes 
gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte om 
voor deze slang, die de naam Koperslang droeg, wierook te branden. 

 
Kinderlied: filmpje: God kent jou vanaf het begin  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s 
 
 

( God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 

 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 

 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 



om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet ) 

 
Kindermoment 
 
De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: 2 Kronieken 29:3-5, 16-19 (NBV21) (door lector Jan Reitsma) 
 

2 Kronieken 29:3-5, 16-19 (NBV21) 
[3] Al in de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering heropende hij de 
tempel van de HEER en liet hij de deuren herstellen.  [4] Hij riep de priesters en de 
Levieten bijeen op het plein aan de oostzijde van de tempel  [5] en sprak hen als volgt 
toe: ‘Levieten, luister! Heilig u, zodat u de tempel van de HEER, de God van uw 
voorouders, kunt reinigen door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen.   
 
[16] Daarop gingen de priesters naar binnen. Ze reinigden de tempel van de HEER 
door alle onreine voorwerpen die ze er aantroffen naar buiten te brengen, naar de 
voorhof van de tempel. De Levieten namen de onreine voorwerpen over en voerden 
ze af naar de bedding van de Kidron, buiten de stad.  [17] Ze begonnen met de 
reiniging op de eerste dag van de eerste maand, en op de achtste dag van die maand 
bereikten ze de voorhal van de tempel. Daarna heiligden ze de tempel van de HEER 
gedurende acht dagen, en op de zestiende dag van de eerste maand waren ze klaar.  
[18] Toen meldden ze zich bij koning Jechizkia en zeiden: ‘We hebben de tempel van 
de HEER helemaal gereinigd, ook het brandofferaltaar en de tafel voor het toonbrood 
en het bijbehorende gerei.  [19] Al het tempelgerei dat koning Achaz tijdens zijn 
regering door zijn overtredingen had ontwijd, hebben we weer in orde gemaakt en 
geheiligd. Alles staat gereed voor het altaar van de HEER.’ 

 
Zingen: Lied 971:1,2,3 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
 en weest van harte zeer verblijd. 
 God wil alhier met ons verkeren, 
 hier wordt een huis voor Hem bereid. 
 Hij heeft de hand 
 en het verstand 
 gezegend voor het werk, 



 de bouw van Christus' kerk. 
   
2. God wil aan ons telkens weer tonen 
 dat Hij genadig is en trouw. 
 Dat Hij met ons samen wil wonen, 
 geeft ons de moed voor dit gebouw. 
 Maar niet met steen 
 en hout alleen 
 is 't grote werk gedaan. 
 't Zal om onszelve gaan. 
  
3. De heil'ge Geest geeft taal en teken. 
 Christus deelt al zijn gaven uit. 
 De Vader zelf wil tot ons spreken 
 en elk verstaat wat het beduidt. 
 Wees ons nabij 
 en maak ons vrij 
 in dit uw heiligdom. 
 Kom, Here Jezus, kom! 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 834:1,2,3  
 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
 God, laat mij voor uw aangezicht, 
 geheel van U vervuld en rein, 
 naar lijf en ziel herboren zijn. 
  
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
 een geest van licht, zo klaar als Gij; 
 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
 en ga de weg die U behaagt. 
  
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
 dan kan ik veilig verder gaan, 
 tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
 van aangezicht tot aangezicht. 
 
In Memoriam Herma de Groot 
 
In Memoriam Elizabeth van Manen-Bondt 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 



De kinderen mogen opgehaald worden uit de crèche 
 
Collectemoment 
 
Parenting Course (door Nanda Tammes) 
 
 dia en filmpje (is gemaild naar Beeld en geluid) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lqfoE0o93gA 
 
Zingen: Lied 422:1,2,3 

 
1. Laat de woorden 
die we hoorden  
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
Zegen, met gezongen amen 
 
 


