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1207 
 
Kruiskerk, zondag 14 januari 2024, 18.30 uur 
Tweede dienst over koning Hizkia 
 
voorganger: ds. Martin van der Klis 
muziek: Dinie Jager-Raven 
 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 280:1,4,5 
 
1.  De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons dit lied. 

 
4.  Zal dit een huis, een plaats zijn waar  

de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng’len troost,  
waar Gij U vinden laat?  

 
5.  Onthul ons dan uw aangezicht,  

uw naam die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
  
Zingen: Lied 833 (we zingen dit lied twee keer) 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
 wek in mij wie ik zal zijn, 
 druk uw zegel op mijn hart  
 en leef in mij. 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
 wek in mij wie ik zal zijn, 
 druk uw zegel op mijn hart  
 en leef in mij. 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 42:1 
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1. Evenals een moede hinde 
 naar het klare water smacht, 
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
 God van leven, God van licht. 
 Wanneer zal ik Hem weer loven, 
 juichend staan in zijn voorhoven? 
  
Bijbellezing: 2 Koningen 18:17-23, 37 (NBV21) 
 

[17] De koning van Assyrië stuurde vanuit Lachis drie hoogwaardigheidsbekleders, de 
tartan, de rabsaris en de rabsake, met een geweldig leger naar koning Hizkia in 
Jeruzalem. Zij trokken naar Jeruzalem op. Daar hielden ze halt bij de watertoevoer 
naar het bovenste waterbekken, aan de straat van het bleekveld,  [18] en vroegen de 
koning te spreken. Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en 
kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hen toe.  [19] De rabsake zei tegen 
hen: ‘Zeg tegen Hizkia: “Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië: ‘Waarop 
berust toch dat vertrouwen van u?  [20] Denkt u soms dat mooie beloften opwegen 
tegen strategie en militaire macht? En in wie stelt u zo veel vertrouwen dat u tegen 
mij in opstand durft te komen?  [21] In Egypte, die geknakte rietstok die je hand 
doorboort wanneer je probeert erop te leunen! Want meer heeft de farao, de koning 
van Egypte, niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen.’”  
[22] En u kunt mij nu wel zeggen: “Wij stellen ons vertrouwen in de HEER, onze God,” 
maar was het niet juist die God wiens offerplaatsen en altaren Hizkia heeft laten 
verwijderen? Hizkia heeft immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd 
dat ze alleen voor het altaar in Jeruzalem mogen neerknielen?   

 
[37] Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, 
de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hizkia om hem de woorden van 
de rabsake over te brengen. 
 

Zingen: Psalm 42:6 
 
6. God, dit zal mijn hart doorboren, 
 dit gaat mij door merg en been- 
 van mijn vijand moet ik horen; 
 "God is ver, gij staat alleen!" 
 Honend vraagt men dag en nacht" 
 "Waar is God, dien gij verwacht?" 
 In verdrukking moet ik leven, 
 door mijn vijanden omgeven. 

 
Bijbellezing: 2 Koningen 19:8-19 (NBV21) 
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[8] Inmiddels had de rabsake zich weer bij zijn koning gevoegd, die, zoals hij had 
vernomen, zijn kamp bij Lachis had opgebroken en nu de aanval had geopend op 
Libna.  [9] Maar toen Sanherib het gerucht opving dat koning Tirhaka van Nubië was 
uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden, zond hij opnieuw gezanten naar 
Hizkia, met de opdracht:  [10] ‘Zeg tegen koning Hizkia van Juda: “Laat u niet 
misleiden door de HEER, uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld omdat Hij u 
heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië.  
[11] U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen vernietigd 
hebben. Zou u dan gered worden?  [12] Gozan, Charan, Resef en de inwoners van 
Eden in Telassar, die door mijn voorouders werden uitgeroeid, zijn toch ook niet door 
hun goden gered?  [13] En wat is er geworden van de koningen van Hamat en Arpad, 
en van de koningen van de stad Sefarwaïm en van Hena en Iwwa?”’ 
[14] Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij 
naar de tempel van de HEER en legde de brief daar open voor Hem neer.  [15] En hij 
bad tot de HEER: ‘HEER, God van Israël, U die op de cherubs troont, U alleen bent 
God van alle koninkrijken op aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt.  [16] Leen 
mij uw oor, HEER, en luister, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden 
Sanherib de levende God hoont.  [17] Het is waar, HEER, de koningen van Assyrië 
hebben andere volken en hun landen verwoest  [18] en hun goden aan het vuur 
prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van 
mensenhanden, beelden van hout en steen, die ze vernietigd hebben.  [19] Ik vraag 
U, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen 
beseffen dat U, HEER, de enige God bent.’ 

 
Zingen: Psalm 42:7 
 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
 vleugellam geslagen ziel, 
 hoop op God en wees geborgen. 
 Hij verheft wie nederviel. 
 Eens verschijn ik voor den Heer, 
 vindt mijn ziel het danklied weer: 
 Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
 altijd aan de dood ontheven. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 62:3,4 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 

3. Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg. 
Ik wacht tot ik verhoring krijg, 
tot ik zijn redding zal ervaren. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
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4. In al mijn nood is God dichtbij; 
mijn redding en mijn eer is Hij, 
de rots, de toevlucht in mijn leven. 
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd! 
Je zorgen kun je bij Hem kwijt. 
Hij zal ons zijn bescherming geven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecteafkondiging (door Henk) 
 
Zingen: Aan U, Vader, alle glorie (melodie: Lied 103c) 
 
1. Aan U, Vader, alle glorie 

om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
Zon die ons in leven houdt. 
  

2. Om de Zoon U alle glorie, 
Woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg.      
U de ere, U de glorie, 
Woord op onze tong gelegd. 
  

3. Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft.   

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
 
 
 
 


