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Kruiskerk, zondag 4 februari 2024, 9.30 uur 
 
voorganger: ds Martin van der Klis 
organist: Geurt Albert Buitenhuis 
 
 
 
Welkom (door ouderling van dienst Betsie Wassink-Wielinga) 
 
Zingen: Zingende Gezegend 213:1.3 (melodie: Psalm 84) 
 
1. Dit huis, een herberg onderweg 
 voor wie verdwaald in heg en steg 
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
 een toevluchtsoord in de woestijn 
 voor wie met olie en met wijn 
 pijnlijke wonden liet verbinden, 
 dit huis, waarin men smarten deelt, 
 weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
3. Dit huis, met liefde opgebouwd, 
 dit gastenhuis voor jong en oud, 
 ligt langs de weg als een oase; 
 hier kan men putten: nieuwe kracht, 
 hier is beschutting voor de nacht, 
 hier is het elke zondag Pasen! 
 Gezegend alwie binnengaat 
 en hier zijn lasten liggen laat. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Lied 303:1,2,3 (graag met noten beamen) 
 

1. Zonne en maan, water en wind,  
de bloem en het kind schiep onze God.  
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.  
Schepper, wij willen U danken.  
Schepper, wij danken U.  
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam.  
 
2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf  
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag  



hier onder ons, hier onder ons.  
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U.  
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam.  
 
3. Geest die ons troost, levend nabij,  
genezing en vuur. Adem van God,  
kracht onderweg dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken.  
Trooster, wij danken U.  
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam.  

 
De tien geboden als wet van de liefde 
 
Zingen: Gezang 429:3 (Liedboek 1973) 
 
3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
 neemt zijn gebod getrouw in acht. 
 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
 wanneer gij daarop biddend wacht. 
 En wie gelovig op Hem ziet, 
 weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
Moment met de kinderen 
 
De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
De jongeren mogen naar de jongerennevendienst 
 
Bijbellezing: Psalm 150 (NBV21) (door lector Henrike van Ramshorst) 
 

[1] Halleluja! 
 
Loof God in zijn heilige woning, 
loof Hem in zijn machtig gewelf, 
[2] loof Hem om zijn krachtige daden, 
loof Hem om zijn oneindige grootheid. 
 
[3] Loof Hem met hoorngeschal, 
loof Hem met harp en lier, 
[4] loof Hem met dans en tamboerijn, 
loof Hem met snaren en fluit. 
 
[5] Loof Hem met klinkende bekkens, 
loof Hem met slaande cimbalen. 



[6] Alles wat adem heeft, loof de HEER. 
 
Halleluja! 

 
Zingen: Psalm 150:1,2 
 
1. Looft God, looft Hem overal. 
 Looft de Koning van 't heelal 
 om zijn wonderbare macht, 
 om de heerlijkheid en kracht 
 van zijn naam en eeuwig wezen. 
 Looft de daden, groot en goed, 
 die Hij triomferend doet. 
 Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
 harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
 Cither, cimbel, tamboerijn, 
 laat uw maat de maatslag zijn 
 van Gods ongemeten wezen, 
 opdat zinge al wat leeft, 
 juiche al wat adem heeft 
 tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 146c:1,7 
 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
 zinge de lof van Isrels God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
 Hem die zo grote dingen doet. 
 Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
 zinge nu blijde: God is goed! 
 Love dan ieder die Hem vreest 
 Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
 Halleluja! Halleluja! 
 
In Memoriam Anneke Velzing-Bos 
 
Dankgebed, stil gebed, zingen van het Onze Vader, lied 1006 



 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn. 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
 
Onze Vader, wij geloven, 
dat u onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt u ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen 

 
Collectemoment 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
De kinderen mogen opgehaald worden uit de crèche 
 
Zingen: Lied 415:1,2 
 
1. Zegen ons, Algoede, 
 neem ons in uw hoede 
 en verhef uw aangezicht 
 over ons en geef ons licht. 
  
2. Stort, op onze bede, 
 in ons hart uw vrede, 
 en vervul ons met de kracht 



 van uw Geest bij dag en nacht. 
  
Zegen 
 
Zingen: Lied 415:3 
 
3. Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 


