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Kruiskerk, zondag 17 maart 2024, 9.30 uur 
vijfde zondag van de 40 dagen 
 
Voorganger: ds. Martin van der Klis 
Muziek: Gino Kalkman (vleugel), Henk Hortensius (orgel) 
 
 
 
Welkom (door ouderling van dienst Fije Visscher) 
 
Zingen: Psalm 65:1,5 
 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
 in uw verheven oord. 
 Wij zullen ons naar Sion keren 
 waar Gij ons bidden hoort. 
 Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
 tot U komt al wat leeft, 
 tot U, o redder uit ellende, 
 die alle schuld vergeeft. 
   
5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
 met water uit uw beek 
 en tot een rijke oogst bereiden, 
 uw voetstap maakt het week. 
 Gij druipt uw zegen in de voren, 
 Gij roept het kiemend graan; 
 zo wordt het brood voor ons geboren 
 waar Gij zijt voorgegaan. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 268:1,2,4  
 
1.  Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht 
 en heeft zijn leven afgelegd. 
  
 Zie onze God, 
 de Koning-knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept 



 om te dienen iedere dag, 
 gedragen door 
 zijn liefd' en kracht. 
  
2.  En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn, 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
  
 Zie onze God, 
 de Koning-knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept 
 om te dienen iedere dag, 
 gedragen door 
 zijn liefd' en kracht. 
 
4.  Wij willen worden als Hij. 
 Elkanders lasten dragen wij. 
 Wie is er ned'rig en klein? 
 Die zal bij ons de grootste zijn. 
  
 Zie onze God, 
 de Koning-knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept 
 om te dienen iedere dag, 
 gedragen door 
 zijn liefd' en kracht. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Projectlied (LET OP: begeleiding: Henk en Gino; geen filmpje!)  

 
Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst,  
Hij brengt mensen samen.  

 
Als het graan dat wordt gezaaid  
voor het nieuwe leven, 
is de Heer die op zal staan  
door zichzelf te geven.  
 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst 



 
Bijbellezing: Johannes 12:20-30 (NBV21) (door lector Rogier Horsting) 
 

[20] Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 
[21] Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden 
zien. [22] Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. [23] 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. [24] 
Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 
één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. [25] Wie zich 
aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. [26] Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben 
zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
[27] Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik 
aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. [28] Laat nu zien hoe groot 
uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid 
getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ [29] De mensen die daar stonden en 
dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een 
engel was die tegen Hem gesproken had. [30] Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij 
gesproken, maar voor u.  

 
Jongeren mogen naar de jongerennevendienst 
 
Zingen: Lied 978:1,2 

 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
Verkondiging 
 
Muziek: Panis Angelicus (César Franck) 
 
Jongeren komen terug uit de jongerennevendienst 
 
Zingen: Lied 575:1,6 
 
1. Jezus, leven van ons leven, 



 Jezus, dood van onze dood, 
 Gij hebt U voor ons gegeven, 
 Gij neemt op U angst en nood, 
 Gij moet sterven aan uw lijden 
 om ons leven te bevrijden. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
   
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
 die de dood zijt doorgegaan, 
 die Uzelf ons hebt gegeven 
 ons in alles bijgestaan, 
 dank voor wat Gij hebt geleden, 
 in uw kruis is onze vrede. 
 Voor uw angst en diepe pijn 
 wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Getuigenis door Gideon Pitstra (filmpje) 
 
Zingen: Ik zal er zijn (Sela) 
 

Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is Ik Ben en 
Ik zal er zijn. 
 
Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, 
maar ook  van verdriet, 
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan. 



 
Ik ben die Ik ben 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij 
Uw naam is Ik ben en 
Ik zal er zijn. 
 
O, Naam aller namen, 
aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus, mijn Heer 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn. 
 
Ik ben die Ik ben 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij 
Uw naam is Ik ben en 
Ik zal er zijn. 
 
Uw naam is Ik ben en 
Ik zal er zijn. 

 
Gebed 
 
Kinderen mogen opgehaald worden uit de crèche 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Collectemoment 
 
Mededeling van nazorgteam 
 
Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela) 

 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  



  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
 


